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voorwoord 
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Januari 2010 

Ook in de winter gaat de vouwwagenclub verder om er voor te zorgen dat we in het voorjaar, zomer en najaar weer veel 

plezier kunnen beleven aan het kamperen met onze vouwwagen. Allereerst voor iedereen de allerbeste wensen en een 

gezond 2010 en een mooi kampeerjaar gewenst.  

Het jaar is weer voorbij en er is weer veel gebeurd, maar we zijn nog lang niet klaar. In deze nieuwsbrief o.a. informatie over 

het nieuwste onderdeel van het forum speciaal voor de kinderen, een verslag van de uitstap naar Roadmaster, het 

klapweekend 2010 en nog veel meer. Veel leesplezier.  

 

Het adm. en mod. Team 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Vouwwagenclub nieuws  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

In ontwikkeling!!! 

Inderdaad, we zijn nog steeds hard bezig om het forum uit te breiden met leuke items voor jong en oud. 

Deze keer in de nieuwsbrief: leuke items voor de kleine klappers en jeugdigen onder ons. 

Er is namelijk een compleet kinderhoekje in de maak. We hebben hier al een aantal leuke ideeën voor en die zullen we ook 

zeker gaan uitwerken. Een aantal zaken die nu al onder ontwikkeling zijn zijn de volgende; een eigen website voor de kids, 

kleurplaten en een, speciaal voor de vouwwagenclub ontwikkelde, bouwplaat. 

Op termijn zullen we daar nog andere zaken aan toevoegen bijvoorbeeld iets als: spelletjes voor op de camping, in de auto 

etc. Mogelijk kunnen we ook verzamelopdrachten voor in de vakanties ontwikkelen. Dus: houdt het forum in de gaten en 

betrek de kinderen bij het forum. Natuurlijk zijn leuke ideeën ook van harte welkom. Deze kunnen jullie sturen naar 

kidzplace@vouwwagenforum.info 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Lekker en snel, een recept van Nel 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Krielaardappels in crème fraîche 

Bereidingstijd: 10-20 minuten  

Gang: Bijgerecht, bijvoorbeeld bij de barbecue 

Keuken: internationaal 

 

Ingrediënten: 

 Krielaardappels 

 Peper/ zout/  

 200ml crème fraîche 

 1of 2 tenen /knoflook 

 Peterselie 

 

Omschrijving 

Kook de aardappels in de schil in 20 min gaar. 

Breng 200 ml crème fraîche met peper, zout, knoflook (1 of 2 tenen) en 2 eetlepels verse peterselie aan de kook.  

Aardappels in de schil in de schaal doen, de crème fraîche er over gieten. 
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Vouwwagenclub meeting 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Roadmaster 

Ergens in het voorjaar 2009. 

Tijdens het voorjaarsweekend werd er geopperd om ergens bij een vouwwagenbouwer te kunnen gaan kijken in de keuken. 

Alle ogen werden op mij gericht vanwege mijn passie voor de Roadmaster Family S. Onder grote druk en na vele 

versnaperingen die mij tijdens het voorjaarsweekend werden toegeschoven kon ik niet meer terug.....  

 

Eenmaal thuis heb ik ergens eens Ad en Sandra opgebeld in Goirle of we met een groepje klappers met diverse soorten 

merken mochten langskomen. Ad en Sandra waren positief, maar we konden pas na de beurs in oktober terecht. Zo 

gezegd, zo gedaan; het één en ander op het forum gezet om een datum te prikken en toen wat het wachten op reacties van 

de leden. De aanmeldingen kwamen binnen en we hadden al een aardig groepje klapgekken bij elkaar die mee wilden gaan 

kijken bij Roadmaster. 

 

Zaterdag 21 november 2009. 

Nadat we op het forum hadden afgesproken om rond 13.00 uur  te 

verzamelen, konden we eenmaal bij Roadmaster aangekomen, nog 

een demonstratie bekijken van een Mini-camp door forumlid John 

alias Sidecarmaniac. 

Deze kleine compacte vouwwagen kwam mee achter een motor met 

zijspan. Iedereen was er van gecharmeerd van en zag er duidelijk de 

voordelen van, helaas voor John hadden de meesten een andere, 

grotere, vouwwagen voor ogen die ze wilden hebben, maar voor 

motorrijders een ideale uitkomst. Op het forum komt binnenkort een 

eigen topic over deze vouwwagen en waarschijnlijk zal 

Sidecarmaniac, op een meeting, zijn mini-camp nog eens komen 

showen. 

Toen Alex, zoals altijd een man van de (te late) tijd eindelijk zijn 

opwachting had gemaakt, waren wij binnen de showroom al aan het 

inspecteren. Iedereen was gezellig in gesprek met reeds bekende of nieuwe gezichten van het forum. De kinderen hadden 

elkaar alweer gevonden, vooral Valerie en Rory die elkaar weleens gemist konden hebben. Dit belooft wat voor de 

toekomst….. 

 

Na een geweldig gastvrije ontvangst met koffie, strooigoed en snoepzakken voor de in grote getale aanwezig kids, met dank 

aan Ad en Sandra, ging de show beginnen. Ad, de echte 

MR. ROADMASTER, wat een passie voor zijn product, 

riep iedereen bij elkaar en er werd afgetrapt met de 

demonstratie. 

Als eerste het rechtzetten van een vouwwagen; dit geldt 

niet alleen voor de Roadmaster maar voor ieder merk. 

Bij sommige klapoudgedienden vielen de schellen van 

de ogen en klonken er oh's en ah's...en “nooit geweten”. 

Ook het verwisselen van een band zonder krik was een 

toppertje die vele zich in het geheugen hebben gegrift. 

Let wel: met dank aan de, volgens sommige niet-

kenners, "wiebelige" dunne uitvalpootjes. 

Hierna werd de klapper opgezet door één persoon. Dit 

was voor veel leden, vooral voor Alex, een waar genot. 

Regelmatig moest Alex zijn Jamet vergelijken met de 

Roadmaster, en kwam regelmatig tot conclusie dat zijn oude bakkie toch wel het onderspit moest delven tegen de logica van 

de Roadmaster..Er moet echter bij gezegd worden dat Ad iedere vouwwagen in zijn waarde liet en geen enkele sneer of 

respectloze opmerking maakte of andere merken onderuit haalde, dit had hij echt niet nodig. 

 

Nu kwam het aan op het opzetten van de voortent en luifel, de stokken c.q. buizen werden op de grond uitgeschud als een 

mikado spel. Geniaal in zijn eenvoud werd de voortent snel opgezet en werd duidelijk uitgelegd hoe en waarom, dit was voor 

velen een ware belevenis. Een snelle klapper is Roadmaster niet, geen 30 seconden, maar de eenvoud en doordachte 

techniek maken dit meer als ruimschoots goed. 



Vooral de uitleg aangaande "waarom geen stormband en geen scheerlijnen buiten de vouwwagen nodig" zijn, deed de 

meeste leden verbaasd maar verlicht, de wenkbrauwen fronsen, "sense and simplicity" ten top. 

Hierna werd gauw de klapper weer ingepakt. Man, wat was dat simpel en snel, nat tegen nat en droog tegen droog met 

andere woorden, een overnachting op de terugreis toch 

nog op droge matrassen. 

Na de show was er nog tijd over om eens lekker rond te 

kijken en de wagens van onder tot boven te bekijken en 

de nodige gedetailleerde vragen aan Ad of Sandra te 

stellen. Iedereen kreeg uitgebreid antwoord. 

Buiten werden de kinderen in een motor met zijspan met 

lekkere muziek nog vermaakt door John (mr. 

Sidecarmaniac) terwijl wij bij de nog eens opgebouwde 

mini-camp over van alles en nog wat (o.a. de vakbeurs 

waar ook Muis en Alex  

geweest waren) stonden te kletsen samen met Ad. Nadat 

Annemiek (dochter van Alex en Bonny) een presentje aan 

Ad overhandigd had vertrokken we, een ervaring en veel 

informatie rijker, richting huis en misschien met een nieuwe vouwwagen in onze gedachten voor de toekomst. 

Jammer van de Mac voor de kids, het kon daar wel voor niets geweest zijn, wat een rijen, maar dat maken we wel een keer 

goed tijdens een andere meeting. 

 

Mr. Roadmaster (Richard dus), Anne-Marie en Rory 

 

Klapweekend 2010 

Tijdens het pinksterweekend vind het jaarlijkse voorjaarsklapweekend plaats.  

De datum is lekker vroeg bekend dus genoeg tijd om vrij te vragen en je er op voor te bereiden. Je hebt nu ook kans om 

even iets langer te blijven. De data zijn 21, 22, 23 en 24 mei. We hopen veel leden te zien en natuurlijk veel vouwwagens. 

Het is erg leuk om leden te ontmoeten, de verschillen en gelijkenissen te zien tussen de vouwwagens en informatie uit te 

wisselen. Daarnaast is het natuurlijk ook lekker een weekend weg. Er zijn twee campings om uit te kiezen en je kunt je 

voorkeur nog doorgeven op het  forum.  

Kijk bij de meetings voor meer informatie.  

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

De kampeer en caravan jaarbeurs 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Van 15 tot en met 21 oktober was de kampeer en caravanbeurs weer te vinden in de 

Jaarbeurs in Utrecht. Er is van alles te vinden op het gebied van kamperen en 

kampeermiddelen,  met uitzondering van tenten. Wij zijn uiteraard begonnen bij de 

vouwwagenafdeling. Er waren verschillende merken en heel verschillende stands, 

van hele grote tot kleine met drie modellen naast elkaar. Op de beurs waren de 

volgende merken te vinden: 3-Dog, Aart Kok, Cabanon, Camp-let, Combi-camp, Holtkamper, Jamet, Raclet, Roadmaster en 

Trigano. We hebben de nieuwe types bewonderd, contacten gelegd voor het forum om jullie zo snel mogelijk op de hoogte 

te brengen van nieuwtjes en we staan inmiddels op een aantal perslijsten voor dit soort nieuws. In 2010 is  de kampeer en 

caravan jaarbeurs van 21 – 27 oktober. 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Van vouwwagen naar tent 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Zo! Een verhaaltje van mijn persoon. 

Het gaat over de tent . 

 

Eerst had ik een vouwwagen, een europa camper, en een vriendin, tegenwoordig ex!, die Bianca heette. Zij was er niet voor, 

maar ik had dat ding toch gekocht Eén keer ermee weg geweest, 2 weken zouden we gaan maar door regen en de krultang 

en style tang obsessie zijn we toch maar eerder weg gegaan. Dat ding, de vouwwagen, zou ook weg moeten, maar zo even 

voor de kerst ging ik weg en nam de vouwwagen mee.  

 



Nu een jaar later woon ik net zo lang in Heerhugowaard met mijn nieuwe vriendin Petra, en gingen we succesvol kamperen 

met de Europa camper, het was leuk, maar is toch best onhandig gebleken voor ons. Heen ging alles in de vouwwagen, en 

terug ging het de auto in, maar daarover straks verder. 

 

In 2007 werd ik geregistreerd op dit forum, toen nog niet zo veel leden en zeker niet veel actieve ,maar er stonden al wel wat 

aardige topics en al snel kwam ik er vaak, aan mijn ex had ik toch niks. 

Alex ,nel,narnia en lucienne en nog een paar anderen maar ik heb het hier over de verslaafde  

Het werd al snel erg “gezellie” , en ik werd opeens moderator in het café, dat is nog steeds mijn optrekje, want daar voel ik 

me thuis maar de voornaamste reden , daar kon ik weinig 

schade aan richten hahaha. 

Tegenwoordig ben ik “global modderklaptor”,en dat is best 

leuk. 

Met deze onderbreking wil ik de oprichter en de met de tijd bij 

gekomen hulpen feliciteren met het behaalde resultaat , toch 

al bijna 2000 leden, Dus, waar waren we ….o,ja, ik stond op 

het punt te vertellen wat er volgde na de vakantie. 

 

We verkochten de vouwwagen, en gingen op zoek naar een 

de Waard. 

En o, wat waren ze mooi in de showroom, ook al twijfelde we 

eerst nog over een grote koepeltent maar dat ging hem toch 

maar niet worden, de albatros, daar stond ie, en leuk, en ruim, 

en een mooi kleurtje, maar duur!!! 

Dus op naar marktplaats en op een dag en 1150,-  euro armer , tadaaa, een tent op zolder  

We konden niet wachten tot de najaarsmeeting, maar door wat afspraakjes dubbel, moesten we alleen zonder het 

vouwclubje. Jammer maar ja, het was niet anders, ik had Alex graag zien kijken hoe snel hij is. 

 

We kwamen aan op de camping, en kregen een plek toegewezen, tenminste we mochten, als we dat grappig zouden 

vinden, in het midden van het veld staan. Wij vonden dat 

wat aso, dus gingen we iets uit het midden staan, best 

makkelijk, met je auto om de tent rijden om te kijken of 

de scheerlijnen nog strak staan. De honden waren mee 

en vonden het wat vreemd, nog nooit zo iets 

meegemaakt,en ze dachten waarschijnlijk dat we iets 

gestoord waren,nee …ze wisten het nu zeker. Volgens 

mij hebben ze geen oog dicht gedaan. Voor het nieuwe 

tentje hadden we ook een nieuw bed nodig, dus een 

goedkoop luchtbed aangeschaft, tja, het is nog even 

wennen, maar dat komt goed denken we. Ook 2 stoelen 

gekocht van,Colemann, regisseur stoelachtige dingen, 

zeer licht in gewicht en ze zitten lekker. Nu het opzetten 

ging voor een eerste keer prima, met een duidelijk opzet 

schema,was het zo gepiept. De snackbar  getest, en 

andere dingen. Het geheel voelde prima aan en ik voelde 

me zo thuis dat ik Petra ten huwelijk heb gevraagd,en ze 

zei nog JA ook, nu kunnen we deze tent dus nooit meer verkopen. De tent mag blijven,op naar de voorjaarsmeeting! 

 

En nu, tja, geen vouwwagen en toch nog lid, ja zelfs al betaald lid. Tja ik was hier al even, en het is gezellig, dus ja… en  wie 

weet, misschien ooit, dan weer eens zo’n ding dat uitklapt, of misschien zelfs een de waard vouwwagen,dat zou nog eens 

leuk zijn,en dan geen model, a la men neme een platte aanhanger en zet er een opblaastent op vast, dat gaat echt nergens 

over, 

Maar tot die tijd vermaak ik me prima in het  vouwwagencafé, de tenten afdeling en de rest van het forum  

nou hopelijk wordt deze nieuws brief waar mijn verhaal ook deel van uit maakt een uitblinker, want het zou mooi zijn als dit 

idee goed van de grond komt en uitgroeit tot een maandblad voor de club. 

 

Met de vriendelijke groeten van mij…..  

Marcel s 

 

 



---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Vouwwagenclub column 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Vakantie. 

We hebben net het nieuwe jaar weer ingeschoten met vuurwerk en champagne. 

Langzaam aan beginnen de dagen weer te lengen en komen de voorjaarskriebels weer opzetten. 

Als de eerste sneeuwklokjes bloeien dan wil ik nog maar een ding boeken. Boeken niet om te lezen, maar een plekje ergens 

ver weg van mijn bekende omgeving waar ik mijn vouwwagen kan uitklappen om te reserveren. Dit betekent uren het 

internet door spitten, collega's uitvragen over hun vorige bestemmingen. 

Heb je dan eindelijk een paar campings gevonden die voldoen aan al jouw eisen, komt er een vrouw aan je bureau staan die 

ook nog wat eisen heeft, shit daar gaat mijn zorgvuldig gekozen visplekje, moet er weer een stad in de buurt zijn waar 

vrouwlief kan winkelen. 344 dagen kan ze overal winkelen in Nederland wil ze ook nog winkelen in het 

buitenland...vrouwen.... 

Tja weer uren spitten door het internet, stadje, visplekje, restaurantje in de buurt. ff Google maps checken. pff weer enkele 

leuke plekjes gevonden. Zoonlief vraagt "is er ook een riviertje en een speelveld en een dierentuin aanwezig" grrrrrrr 

Tja met de vakantie weten ze wat ze willen , maar als we zondags ergens heen willen dan geven ze niet thuis. Met vierkante 

ogen weer wat rondhangen op diverse forums en andere kindervriendelijk sites eindelijk een camping gevonden. 

Lang leven het vouwwagenclub forum 

Nu gauw boeken want je weet maar nooit. Zo beginnen de meeste vakanties het uitzoeken van een plekje waar het hele 

gezin tot rust kan komen. Deden we dit maar voordat we aan een huwelijk begonnen of kinderen, huisdieren, hypotheek, 

voetbalcluppie,werk en wat dies meer zei. Maar dit is wel de leukste tijd tussen kerst en de voorjaarsvakantie...want daarna 

komt weer de stress van dingen kopen voor de vakantie, vouwwagen etc. 

 

Laat ik nu maar genieten van de voorpret want die had ik ook toen ik een huis ging zoeken, een meisje in kroeg ging 

versieren en voorpret daarna, op het werk na de uitslagen van het voetbal. 

 

Proost op het nieuwe kampeerseizoen. 

 

P. Pakbier 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Vouwwagenclub pas 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Op vertoon van de vouwwagenclub pas krijg je korting bij de volgende kampeerzaken: 

 Ton Notermans in Roermond 

 Erica in Zeist 

 Kampeercentrum Schouwen in Burgh Haamstede 

 Van der Vliet recreatie in Weteringbrug 

 Vakantiewereld in Margraten 

En bij de volgende camping 

 Campingplatz Bäderblick in Fachbach, Duitsland 

 

Ben je nog geen betalend lid en heb je wel belangstelling, kijk dan voor meer informatie op het forum bij betalende leden.  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Vouwwagenclub kalender 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

21 - 24 mei 2010 Voorjaarsklapweekend 2010 

21 – 27 oktober 2010 Kampeer en Caravan Jaarbeurs  

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Vouwwagenclub INFO 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

E-mail aankondigingen 

Wil je de aankondiging voor de nieuwsbrief niet meer ontvangen? Dat kan, ga dan even naar je profiel en klik op Notificaties 

en e-mail. Vink hier dan Ontvang e-mailnotificatie bij nieuwe aankondigingen en klik op instellingen opslaan. Dan zul je niks 

meer ontvangen van ons als het goed is. Gaat het fout of moeten wij het even voor je doen? Mail dan even naar 

admin@vouwwagenclub.info 

 

mailto:admin@vouwwagenclub.info


Redactie  

Heb je een onderwerp voor in deze INFO, geef het door aan de redactie via de mail of een persoonlijk bericht.  

Het mailadres hiervoor is: redactie@vouwwagenclub.info  

De Redactie: 

Alex, Nel, Marcel, Ivo (screech), Richard (mrRoadmaster) en Wilma (muis) 

www.vouwwagenclub.info 
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