Oktober 2009

Voor je ligt de nieuwsbrief van de
vouwwagenclub. Via deze nieuwsbrief willen
we jullie op de hoogte houden van wat er op
het forum en daarbuiten gebeurd op
vouwwagengebied.

Veel leesplezier
Het adm. en mod. Team

Achter de schermen

We zijn druk bezig met allerlei dingen op de
achtergrond. Waaronder een persoonlijk
fotoalbum, een e-mailadres van het forum en...
misschien wel het belangrijkste: Dé ledenpas. Met
deze pas kan namelijk bij verschillende (kampeer)
winkels met korting worden afgerekend!

Let dus goed op de aankondiging op het forum.

Nieuwe regels voor spam en
nieuwsbrieven.

Sinds 1 oktober 2009 is het wettelijke verbod op
spammen uitgebreid.

Het sturen van spam aan particulieren was al
langer verboden, maar nu is ook het spammen
van bedrijven niet meer toegestaan.

Het sturen van nieuwsbrieven en andere
elektronische mailings mag nu alleen nog maar
wanneer de verzender daarvoor aantoonbaar
toestemming heeft gekregen van de ontvanger.
Dus wil je géén mailing meer ontvangen kijk dan
even goed in je profiel want hier kun je het krijgen
van mailing uitschakelen.

Ga naar je profiel en zoek hier Notificaties en e-
mail op. Vink dan Ontvang e-mailnotificatie bij
nieuwe aankondigingen UIT.
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Mocht er iets fout gaan dan horen we dit graag.
Portal

Zoals jullie misschien al hebben gezien is de site
vernieuwd met een portal. Hier kun je onder andere
de buienradar raadplegen en zie je op 1 pagina
alles wat er gebeurt op het forum. Heb je iets wat er
ook op zou kunnen, meld het dan even.

Overigens: om alles te kunnen zien moet je wel
ingelogd zijn

Het is al weer ruim 3 jaar geleden dat ik het idee
voor een forum over vouwwagens had. In die tijd
kreeg ik namelijk van mijn hoster een aanbieding,
een jaar lang gratis een .info adres. Ik zat toen bij
de vouwwagen Yahoo mailinglist, die nog steeds
bestaat. Om deze beter vindbaar te maken bood ik
ze de naam www.vouwwagenclub.info aan. Hier
hadden ze echter geen belangstelling voor dus
dacht ik, dan doe ik het zelf. Want een forum is
overzichtelijker en de Yahoo lijst was traag en niet
zo overzichtelijk. En zo werd de club geboren met
als eerste lid Nel. We moesten een lange adem
hebben maar nu gaat het goed. Er kwamen meer
actieve leden en heel veel ideeén, dat maakt de
club tot wat hij nu is en het einde is nog lang niet in
zicht. Al met al ik had nooit durven dromen dat het
Z0 zou uitgroeien en daarvoor mijn dank.

Vouwwagenclub meeting

Roadmaster L~ 4

Wil je een zien hoe een ouwwagen in elkaar word
gezet. Dat kan nu!

Forumlid MrRoadmaster heeft namelijk geregeld dat
we op 21 november met het forum naar de
werkplaats van Roadmaster toe kunnen gaan. Lijkt
het je ook leuk en/of interessant om mee te gaan,




kijk dan op het forum onder Vouwwagenclub
info meetings en geef je op.

Klapweekend 2010

Tijdens het pinksterweekend vindt het jaarlijkse
voorjaarsklap weekend plaats.

De datum is lekker vroeg bekend dus genoeg tijd
om vrij te vragen en je er op voor te bereiden.

Je hebt nu ook kans om even iets langer te
blijven. De data zijn 21, 22, 23 en 24 mei. We
hopen veel leden te zien en natuurlijk veel
vouwwagens. Het is erg leuk om leden te
ontmoeten, de verschillen en gelijkenissen te zien
tussen de vouwwagens en informatie uit te
wisselen. Daarnaast is het natuurlijk ook lekker
een weekend weg.

Wil je mee beslissen welke camping het word,
geef dan je ideeén door op het forum

Verslag najaarsklapweekend 2009
Vrijdag 25 september was het zover, het
najaarsklapweekend met de vouwwagenclub. De
“place to be” was Lunteren en wel op camping
“de Wuitekamp”. Deze boerderijcamping heeft
één groot veld met rond de vijfentwintig plaatsen.
Vier forumleden hadden aangegeven er te zijn:
Panevino met de Holtkamper Flyer,
MrRoadmaster met zijn Roadmaster Family S, de
Klavertjes met hun Trigano Odyssee en Muis met
de Conway Cortina. Marcel.s was een weekend
eerder al geweest omdat hij niet kon tijdens het
najaarsweekend. Panevino was er al vroeg en
had zijn “tenttrailer” al staan toen Muis arriveerde.
Kort hierna kwamen de Klavertjes aan en als
laatste ook MrRoadmaster. Door wisselende
schooltijden werden tussendoor ook nog kinderen
en partners opgehaald.
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Toen iedereen er was en de wagens stonden werd,
onder het genot van een drankje, de skottelbraai
aangestoken voor het eten. Annemarie
(MrsRoadmaster) heeft lang en veel pannenkoeken
gebakken die geweldig smaakten, er is bijna drie
liter pannenkoekbeslag opgemaakt.

’'s Avonds hebben we allemaal voor de wagen van
Panevino gezeten met een lekkere wijn en rosé. Er
werden diverse soorten verlichting neergezet en
opgehangen. Het bleek zelfs dat de Holtkamper een
lantarenpaal heeft.

Op zaterdag lekker rustig gestart. De camping heeft
twee grote trampolines en heel veel trekkers en
skelters dus de kinderen hebben we bijna niet
gezien. Aan het begin van de middag arriveerde
Alex met Bonny en de kinderen, het was geweldig
mooi weer en we hebben heerlijk in de zon gezeten.
Ook is er een foto gemaakt van de hele groep. Na
de bbq is Alex met zijn gezin weer naar huis
gegaan. We hebben nog lang buiten gezeten, het
werd wel mistig maar dat mocht de pret niet
drukken. In de vouwwagens hebben de kacheltjes
hun best gedaan en niemand heeft het koud gehad.
Er is veel besproken en de gesprekken gingen van



http://forum.vouwwagenclub.info/index.php/board,55.0.html
http://forum.vouwwagenclub.info/index.php/board,55.0.html
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vouwwagens naar politiek en van muziek naar Heb je een onderwerp voor in deze info, geef het
kamperen » door aan het admin. en mod. Team via de mail of
een persoonlijk bericht
In de volgende info
-Vouwwagenclub nieuws
-Een verslag van de kampeer en caravanjaarbeurs
- Verslag van de demonstratie bij Roadmaster
-Een vouwwagenmerk in de schijnwerpers

Op zondag heeft Rianne van de Klavertjes voor Al met al zal er dus ook in de winter genoeg te
de liefhebbers een echt Engels ontbijt gemaakt, beleven zijn op (en buiten) het forum en we zien
compleet met worstjes, bonen en eieren. Hierna jullie dus graag terug op het forum

zijn de vouwwagens weer ingeklapt. Er is nog een

sticker geplakt en een foto gemaakt van de Het admin. en mod. Team

wagens op een rij en toen was het echt tijd om Alex, Nel, Marcel, Ivo (screech) en Wilma (muis)
naar huis te gaan. ) - www.vouwwagenclub.info

Kortom, het was voor iedereen een SUPER
weekend en we hopen veel andere clubleden en
hun vouwwagens te zien bij het voorjaarsklap

15 - 21 okt. 2009 Kampeer en caravan
jaarbeurs

21 nov. 2009 Roadmaster demonstratie

21 - 24 mei 2010 Voorjaarsklapweekend 2010

Vouwwagenclub info



http://www.vouwwagenclub.info/

